Scouting Fons
Olterdissen

In deze editie: We mogen weer! En stafleden

aan het woord over hun eigen speltak!
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Welkom in de vierde editie van het
gepersonaliseerde scouting magazine. In
de vorige editie moesten we nog
aankondigen dat de opkomsten voorlopig
online zouden doorgaan. Gelukkig kwam de
overheid toen snel met versoepelingen en
ondertussen draaien bijna alle speltakken
weer offline!

Het is super om de afgelopen weken weer
groepen blije kinderen te mogen ontvangen
op de Slek en ook de vrijwilligers kunnen
hun ei weer kwijt met alle programma
ideeén die ze in de lockdown hebben
bedacht.

Natuurlijk is niet alles weer oud en
vertrouwd. Zo draaien de Explorers en
Pivo's nog vanuit thuis, is het niet de
bedoeling dat ouders met elkaar hijkletsen
bij de poort en ook over het zomerkamp
wordt op dit moment druk gesproken.

We gaan er uiteraard vanuit dat we een tijd
en zomer vol met super gave activiteiten
tegemoet gaan. Maar alles op z'n tijd. Voor
nu genieten we vooral van de dingen die weél
kunnen.

Groeien! Groeien! Groeien!

Wil jij helpen het volgende scouting
magazin te vullen? Laat het ons
weten als er tijdens de opkomst

dingen gebeuren die in de volgende

editie moeten! Geef ze door aan de
staf of stuur een mailtje naar
redactie@olterdissen.nl. Wie weet
lees je de volgende keer je eigen
verhaal terug!

Steeds vaker hoor je geluiden over het dalende ledenaantal bij vereningen. Met gepaste trots
kunnen we vertellen dat wij nog altijd nieuwe aanmeldingen krijgen. Zo is onze welpengroep
gegroeit tot meer dan 25 welpen! Hieronder zie je hoe zo'n grote groep eruit ziet. Echter zijn we
nog niet compleet! Want als je dit leest en geen scout bent, we missen jou! Meer informatie
over ons vind je op Olterdissen.nl . Wil je een keertje komen kijken? Super gaafl Vul het
contactformulier op de website in of stuur een mailtje naar contact@olterdissen.nl. Tot snel!!
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Een van de dingen die corona teweeg heeft
gebracht is dat onze speltakken in bubbels
draaien. Dat wilt zeggen dat je je eigen
speltak draait en daaromheen niet op de
scouting blijft helpen/hangen. Voor ons als
redactie levert dat een uitdaging op. We
hebben namelijk minder zicht op wat er
allemaal bij de speltakken gebeurt.

Gelukkig hebben we de perfecte oplossing!
We hebben van iedere speltak een staflid
gevraagd om kort en krachtig te vertellen wat
zij hebben gedaan de afgelopen weken. Dit
was nogal een uitdaging voor sommige
stafleden omdat er zoveel gebeurt. Toch
moest iedereen zich aan hun ruimte houden.
Op deze pagina lezen jullie het resultaat.
Geniet ervan!

Bevers

De bevers van Fons Olterdissen uit
Maastricht, hebben de laatste weken heel
goed werk verricht.

Hard op weg naar een badge van Rebbel .
Reuze gezellig al dat gekwebbel.

De afgelopen weken hebben we weer veel
verschillende leuke dingen gedaan. Zo
hebben we een speurtocht door het bos
gelopen, een modderopkomst gehouden
(hoe viezer, hoe beter!) en hebben we een
heerlijke Paasbrunch bereid. De meest
memorabele opkomst was echter de
Carnavalsopkomst. Normaal gesproken
zouden we onze unieke scouting-Mooswief
omhoog hijsen om het begin van Carnaval
aan te duiden. De sleutel bleek echter kwijt te
zijn! Volgens een gerucht zou de sleutel per
ongeluk in een van de Carnavalsballonnen
beland zijn. Door middel van een ruilspel
konden de Shanti’s ballonnen verdienen en
op zoek gaan naar een sleutel. Na een uurtje
was de sleutel gevonden en kon het
Carnavalsfeest beginnen!

De afgelopen tijd hebben we vooral aandacht
besteed aan samenwerken. Dit doen we door
te spelen in verschillende nesten (groepen).

Elk nest heeft een leider, dit is vaak de oudste

welp in de groep. Deze welp helpt de staf en
stuurt de andere welpen in het nest aan

Qok de scouts zijn flink bezig geweest de
laatste periode! Zo hebben we veel
verschillende spellen gedaan, van trefbal tot
een heus lightsaber gevecht. Maar natuurlijk
hebben we ons ook nog bezig gehouden met
technieken. Zo hebben we een tochtenspel
gedaan waarbij de scouts elkaar konden
aftikken terwijl ze een tochttechniek
probeerde te ontcijferen. Ook hebben we nog
een soort online escaperoom gedaan. Van
spelletjes tot technieken, online opkomsten
tot fysieke opkomsten; de scouts amuseren
zich wel!

Explorers

De Explorers hebben de afgelopen weken
weer nieuwe creatieve opkomsten gedaan op
het grote boze internet. Van minecraft
olympics tot meme wedstrijden. Het vliiegt
echt alle kanten op. Daarnaast wordt er ook al
hard nagedacht over het zomerkamp dat de
explo's (met begeleiding) zelf moeten
organiseren!

Pivo's

De afgelopen maanden hebben de pivo's
online opkomsten georganiseerd. Een online
opkomst verzinnen vraagt een ander soort
creativiteit dan fysieke opkomsten. Er is veel
leuks bedacht, zo is er bijvoorbeeld een
online weerwolven gedaan, (muziek) quizzen,
valentijn opkomst waar we iets liefs voor
elkaar moesten schrijven, met Carnaval
hebben we live nonnevotten gebakken en Lou
had een op cluedo gebaseerd verhaal
verzonnen waarin je de dader, plek en
moordwapen moest achterhalen door
rebussen en puzzels op te lossen. Daarnaast
hebben we elke laatse week van de maand
onze zomerkamp opkomst waarin we een
zomerkamp naar labelterrein Austerlitz voor
deze zomer proberen te realiseren.

De Pivo's hebben genoeg te beleven online,
en het is fijn elkaar elke week nog zo te
kunnen spreken maar het liefst zien we elkaar
snel weer in het echt dus blijf gezond!



Een verhaal uit de oude doos!

Al heel wat jaren organiseren
we iedere week leuke
activiteiten voor kinderen op
de Slek! Dit verhaal gaat dan
ook 40 jaar terug in de tijd, op
zoek naar het ontstaan van
onze groep! Toen “de Heeg”
werd gebouwd bedachten een
paar actieve scouts dat de
nieuwe wijk een scouting nodig
had! Net als de wijken om ons
heen. Onze groep werd op
voorstel van Theo Bovens (die
een grote rol heeft gespeeld bij
het oprichten) vernoemd naar
Fons Olterdissen: een Maastrichtenaar in hard en nieren die bekend stond als onderwijzer,
kindervriend, sociaal en op cultureel gebied. Niet voor niets heeft hij een standbeeld bij het
stadspark. Het duurde echter nog even voordat we over een eigen gebouw beschikten. Er
werd gestart in de kelders van een restaurant. Daarna volgde een opgeknapte kippenren en
midden jaren 80 kwam in gemeenschapshuis de Boeckel een zolderverdieping beschikbaar
voor onze groep. Na een paar jaar was het eind jaren 80 tijd om zelf te gaan bouwen in onze
prachtige wijk. Maar hoe moest z'n gebouw uit komen te zien? Er werd vergaderd en
vergaderd. Eerst was er een tekening van het gebouw dat rechthoekig was, geen puntdak
maar een halfrond-dak waarbij het middenpunt beneden lag. De eerste knooplegging (zo doen
we dat bij scouting) werd gedaan door toenmalig Minister Brinkman (zie foto). Op 17
december 1989 was het zover: de Slek zoals we hem kennen was
klaar en de verhuizing vanuit de Boeckel kon beginnen. Een klein
| jaar later, op vrijdag 26 oktober 1990, vond de officiéle opening
plaats. Eindelijk hadden we een eigen gebouw, met aparte lokalen
voor speltakken, een goed gevuld materiaalhok en een mooi
speelterrein. Ondanks dat we het afgelopen jaar wat minder
gebruik hebben kunnen maken van de Slek zijn we er nog steeds
ontzettend trots op. Het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn
en we wekelijks samen de coolste, uitdagendste en gekste
avonturen beleven. En dat al meer dan 30 jaar!




