Scouting Fons
Olterdissen

In deze eerste editie nemen we jullie mee op reis langs
onze zomerkampen!




Welkom in de eerste editie van
ons gepersonaliseerd Scouting
Magazine.

In het hart van het Scouting
Magazine kan je voortaan lezen
over de gebeurtenissen bij onze
eigen scoutinggroep.

Door het Coronavirus, kijken we
terug op een bijzonder seizoen,
waarin we zelfs een tijdje online
opkomsten hebben gedaan. Een
bijzondere en leuke ervaring,
maar er gaat natuurlijk niets
boven een echte opkomst!
Gelukkig konden we redelijk snel
weer opkomsten draaien op de
Slek en bleek het zelfs mogelijk
voor iedere speltak om het
seizoen af te sluiten met een cool
zomerkamp.

In deze editie lezen jullie meer
over de zomerkampen die hebben
plaatsgevonden en krijgen jullie
middels de foto's een goede
sfeerimpressie.

Veel leesplezier!

Explorers on tour

Vanaf nu kun je in ieder
scouting magazine ook lezen
wat er allemaal gebeurt bij onze
scouting. Geniet ervan en als je
ideeén hebt voor het volgende
stukje, geef het even door aan
Je staf!

De explorers laten zich niet tegenhouden door het coronavirus. Ondanks dat de
geplande reis naar Frankrijk er niet in zat, gingen ze toch verder dan de
achtertuin. Maar zoals altijd, veiligheid boven alles. Dus hup, mondkapjes op en
de trein in! Austerlitz here we come.




Wat was het lang spannend! Door de
Coronacrisis en de geldende richtlijnen
was het lang onduidelijk of het
hoogtepunt van ieder scoutingseizoen -
de zomerkamp - dit jaar wel door zou
kunnen gaan.

Een kleine maand voordat de
zomerkampen zouden beginnen, kwam
gelukkig witte rook van Scouting
Nederland: de kampen mochten
doorgaan! Op deze bladzijde lezen jullie
een korte sfeerimpressie van de
kampen.

De Bevers hebben een paar nachten op
de Slek overnacht en vertoefd in de
wereld van Hotsjetonia. Arie kanarie had
een probleem, het was de chukuwadibie
die zomaar verdween.

Sjak Lastpak stond Arie Kanarie
behoorlijk in de weg.

Met hulp van de bevers kwam de
Chukuwadibie bij Arie kanarie terecht en
Sjak Lastpak die had dikke vette pech !

De Shanti's werden om hulp gevraagd
door Aladdin, omdat de oude sultan
ernstig ziek was. Nadat een
zelfgebrouwen wondermedicijn niet hielp,
zijn de Shanti's door goed speurwerk
eracher gekomen dat de slechterik Jafar
de oude sultan had vergiftigd! De
wondergeest kon helaas niet helpen,
omdat zijn wonderlamp zoek was
geraakt... In een spannend smokkelspel
wisten de Shanti's de wonderlamp van
Jafar te stelen en de kon de geest de
oude Sultan genezen! Aan het eind van
het kamp mochten de Shanti's als dank

een cadeau uitzoeken op de markt van
Agrabah.

De welpen zetten dit jaar hun
kampement op de voetbalvelden op,
waar ze werden opgeleid tot echte
spionnen. Zo moesten ze verschillende
opdrachten uitvoeren waarbij ze hun
fysieke kracht, denkvermogen en
geheime taal moesten oefenen. Het
kamp kreeg een onverwachte wending
toen een spionnenbom op het
kampterrein werd gevonden! Op de
laatste dag werd op het nippertje de
bom ontmanteld, waarmee heel
Maastricht werd gered. En uiteraard zijn
alle welpen met vlag en wimpel geslaagd
voor hun spionnendiploma!

Ook de scouts hebben coole avonturen
beleefd, want zij hebben op hun
zomerkamp een gestoorde tijdreiziger
weten te vangen en overtuigen dat het
veranderen van de tijd niet goed is! De
scouts zijn als eerste naar het verleden
gereisd om de vuursteenmijnen te
doorzoeken. Helaas was de tijdreiziger
alweer verdwenen en zijn ze nog verder
naar het verleden gegaan. Dit was een
tijd dat er nog vooral water was. Daarom
hebben de scouts een heus viot
gebouwd! Toen kwamen ze erachter dat
de tijdreiziger gevangen zat en hebben
ze haar gered door een heldhaftige
veldslag te voeren. De scouts hebben de
tijdreiziger overtuigd dat tijdreizen slecht
is en hebben de tijdmachine vernietigd.
Helaas moeten we 2020 gewoon even
uitzitten ;).




Ondertussen is ondanks alles het
nieuwe seizoen weer begonnen.
Dat werd natuurlijk ook wel weer
eens tijd na zo'n lange vakantie
zonder scouting.

We gaan dit seizoen natuurlijk
weer een hele hoop sjieke, stoere
en uitdagende activiteiten doen.
Denk aan alles wat we vorig jaar
hebben gedaan, maar dan nog
beter! Wat jij kan doen om de
opkomsten beter te maken? Hoe
meer zielen hoe meer plezier, dus
neem dan eens een vriendje of
vriendinnetje mee!

Vanaf nu praten we je in ieder
nieuw scouting magazine bij.
Natuurlijk kunnen wij ons
voorstellen dat vier keer per jaar
niet genoeg is. Ben je
nieuwsgierig wat er allemaal
gebeurt of ben je misschien op
zaterdagochtend alweer vergeten
wat je vrijdagavond hebt gedaan?
Neem dan eens een kijken op
onze website www.Olterdissen.nl,
waar we regelmatig berichten en
foto's plaatsen.

En vergeet niet. Gebeuren er
scouting magazine waardige
dingen tijdens een opkomst of
activiteit? Geef het door aan je
staf en misschien zie je het terug
in de volgende editie!




